
Uitnodiging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 september 1944, 

een B-24 vliegt over het centrum van Groesbeek 

 
 

Groesbeek, 28 augustus 2023 

Geachte relatie, 
 

Op maandag 18 september 1944 stortten in Duitsland bij een meertje van de beek Nuthgraben, op een afstand 

van 1,3 kilometer van Hommersum, twee Amerikaanse B-24 Liberators neer. Bij de crashsite van de Liberator met 
de naam ‘Heaven can wait’ herdenken we het noodlottige einde van de bemanningen van beide vliegtuigen. 

Wij nodigen u van harte uit bij deze jaarlijkse herdenking aanwezig te zijn. 

Het koor Nèj Hèjs uit Heijen zorgt voor de muzikale omlijsting van het programma: 

18.45 uur Verzamelen bij de plaquette 
Locatie: zandpad tegenover woning op Viller 79, Goch, vervolgens het 1e pad rechts 

19.00 uur Aanvang Ceremonie 

19.30 uur Einde Ceremonie 

Na afloop wordt u een kop koffie of thee aangeboden bij Gaststätte Evers te Hommersum (Huyskensstraße 34). 

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs. 

Wilt u uw aanwezigheid bevestigen via info@groesbeekairbornevrienden.nl 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
Marco Cillessen 

Secretaris/Penningmeester 

Stichting Groesbeek Airborne Vrienden 
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